
Blijvend gedenken 
 
Wij, Sinti in Nederland, houden in de week van 22 juli 

2024 voor de  40ste keer de Collectieve, Culturele, 

Sintibedevaart naar de kapel in ’t Zand in Roermond 

waarbij we de oorlogsslachtoffers ‘40-‘45 herdenken. 

In 1982 namen onze ouders Hannes Weiss, overleden in 

2011 en Dirk Wagner het initiatief van deze bedevaart. 

Zij en de eerste bedevaartgangers in dat jaar, waren er 

zich zeer van bewust dat de Sinti als zeer klein gehavend 

volk in Nederland en in de wereld, gemakkelijk onder de 

voet worden gelopen of weggevaagd zoals dat in de 

Tweede Wereldoorlog gebeurde. In 1982, 39 jaar na 

Auschwitz waren de mensen nog verstrooid en 

verdwaald vanwege wat er in de oorlog allemaal was 

gebeurd. Het misschien schijnbaar klein gebaar van 

Hannes en Dirk en de eerste bedevaartgangers was een 

gouden initiatief  tot herstel en wederopbouw. 

Wij vinden het belangrijk om in de voetsporen van de 

initiatiefnemers te blijven voortgaan. 

Het is voor de Sinti en Roma van levensbelang dat er 

blijvend aandacht gegeven wordt aan het herdenken van 

onze oorlogsslachtoffers.  

Onze Sinti cultuur maakt zware tijden door in onze 

moderne samenleving. Wij zijn een volk met eigen taal, 

gewoonte en gebruiken en we hechten zeer veel waarde 

aan onze eenheid en gezamenlijkheid. 

Dit jaar zijn we voor de 41
ste

 keer bijeen in Roermond. 

Het is 80 jaar geleden (1944) dat in De Tweede 

Wereldoorlog onze voorouders en familieleden in 

Auschwitz en ander concentratiekampen om het leven 

zijn gebracht.  

De jongere Sinti generatie heeft steeds meer behoefte 

aan deze bijeenkomsten.  Wat er in de oorlog is gebeurd 

klinkt na in het leven van de jongere Sinti. Daarbij komt 

dat wij ons leven zelf meer en meer mengen met andere 

culturen en levenswijzen. Onvermijdelijk, maar het dient 

niet ten koste te gaan van onze oorsprong.  

Om bewust te blijven van hetgeen is gebeurd zijn wij 

hier bijeen.   
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Culturele Collectieve 

SINTIBEDEVAART 

25 tot en met 28 juli 
       Expositie Sinti in Limburg 

 

Kapel in ’t Zand 
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Vanaf maandag 22 juli is de locatie 

Kloosterweg 96 / Onderste Schraagweg 

(Zuidoost Roermond) toegankelijk 

voor caravans. 

 Programma 2024 

 

 Vrijdag19 juli 

 13.30 uur: Opening expositie 

  “Sinti in Roermond en Limburg” 
 In de kathedraal te Roermond 

 Donderdag 25 juli 
 21.00 uur: Nachtelijke gebedsdienst op de  

 locatie Kloosterweg. 

 Vrijdag 26 juli 

 14.30 uur: Culturele middag voor de 

jeugd.  

19.00 uur: Openingsdienst in de  

 Kapel in ’t Zand. 

   21.00 uur: Culturele Sinti-avond op de  

 locatie Kloosterweg 

 Zaterdag 27 juli 

 15.00 uur: Wagenzegening op de  

 locatie Kloosterweg 

 19.00 uur: Avondkruisweg in het Kruis-

wegpark. Parklaan 3 

  21.00 uur: Culturele Sinti-avond op de  

 locatie Kloosterweg. 

 Zondag 28 juli 
 10.30 uur: Eucharistieviering in de  

 openlucht in het Kruiswegpark 

 (bij slecht weer in de Kapel in ’t Zand). 

 

 



Meer informatie 
 

 

Commissie Culturele Sintibedevaart 
 

Bero Lagréné   06 13 00 24 65 

RelloWeiss  06 39 18 14 81 

 

 

Adressen 
 

Pastoraat voor Woonwagenbewoners, 

Sinti en Roma in Nederland - PWN 
J. van der Zandt m.s.c.,  

Emmaplein 19 C 

5211 VZ ’s-Hertogenbosch 

Tel. (073) 737 02 23 

E. pwin@telfort.nl 

I. www.pwin.nl 

 

 

Kapel in ’t Zand - Roermond 
Parochiebureau Kapel in ’t Zand 

Parklaan 3, 6045 BS Roermond 

Tel. (0475) 31 54 61 

(ma t/m za 10.00-14.00 u.) 

 

 

Locatie voor caravans 
Kloosterweg 96 

6044 XX Roermond 

(weiland boerderij L. Cox) 

 

Situatieschets 
 

Zuidoosthoek gemeente Roermond 

 

Rode stip (rechts): standplaatsenlocatie 

caravans hoek Kloosterweg - Onderste 

Schraagweg 
 

Blauwzwarte stip (links): Kapel in ’t Zand 
 

 
Foto binnenzijde: Sintibedevaart 2017 

© Pim Ermers  
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Kapel in ’t Zand 

ROERMOND 
 

Mari Depleskeri Daij 
Merh mangaa toet 

Riekie toe was praal 
mari menschie 

riekie maare Sinti ketnes 
 

Onze-Lieve-Vrouw 

Wij vragen U 

Houd uw hand  

boven ons hoofd 

houd ons mensen samen 


